
Verdriet en dankbaarheid gaan samen 
nu wij afscheid moeten nemen van

de heer

Briek De SchuyterBriek De Schuyter
echtgenoot van 

mevrouw Godelive De Bruyne (┼2019)

Geboren te Gent op 22 september 1937 en van ons heengegaan 
in het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt op 14 september 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Briek 
tijdens de plechtigheid aan de urne in meditorium ‘Het Licht’ 

op VRIJDAGVRIJDAG  2020 SEPTEMBER  SEPTEMBER 2024 2024 OM OM 11.3011.30 UUR. UUR.

Samenkomst in de aula, Brouwerijstraat 4b vanaf 11.15 uur.

De familie aanvaardt uw aanwezigheid als rouwbetuiging.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in de urnenkelder 
op de begraafplaats van Aalter-centrum.

Rouwadres: Familie Briek De Schuyter
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

papa van:papa van:

Ronny en Hilde De Schuyter - Scheyving

pepe van:pepe van:

Bruno en Evelien De Schuyter - De Kegel,
Finn De Schuyter

 Arne en Vicky De Schuyter - Van den Bossche,
Oskar De Schuyter

delen ook in dit verdriet:delen ook in dit verdriet:

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
neven en nichten en alle aanverwanten van de families 
De Schuyter - Vanbelleghem en De Bruyne - Van Laecke. 

Met waardering en oprechte dank aan:

zijn huisarts Dr. A. Covemacker, het Wit-Gele Kruis, 
Familiehulp, de dokters en het verplegend personeel 

van het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt met in het bijzonder 
Dr. E. De Grande & team en Dr. J. Bresseleers

Er is gelegenheid om een laatste rouwgroet aan Briek
te brengen in het rouwcentrum Fraeyman, Brouwerijstraat 24
 in Aalter, van maandag tem woensdag van 17 uur tot 18 uur 

of na afspraak. Online rouwregister: www.fraeymanuitvaart.be


